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VONK-toerusting   wil een interkerkelijk  onderwijs - platform  zijn, waarin  christenen 
toegerust  worden  op basis  van de Bijbel . Dat betekent , dat de VONK -cursussen  voor 
iedereen toegankelijk zijn, ongeacht zijn of haar thuisgemeente.  

Geef je zo gauw mogelijk op! Sommige cursussen zij al begonnen; bovendien 
willen de docenten graag weten waar ze aan toe zijn. 

 

 

Tjerk Egberts, 

Coördinator VONK 

  
  

 
 

Cursuscatalogus 

Basis cursussen 
 
� Alphacursus  (Interkerkelijk) 
 

Verdiepende cursussen 
 
� Basiscursus profetische bediening ‘Blauw op het rood’ 
� Training gebedsbediening (deel 2) 
� Verkennen van je ziel 
      �
 

Cleansing
 
Stream

 �
 

Een leven dat zin heeft
 �

 
Vertellen in wie je gelooft

 
 oelgroep cursussen

 
 
� EHBS: Eerste hulp bij schulden 
    

  
 

 
  



Alphacursus   
 
Een Alphacursus biedt je de gelegenheid om binnen de 
context van de christelijke gemeente op vrijblijvende 
wijze te zoeken naar antwoorden op jouw levensvragen. 
De cursus begint bij de persoon en het werk van Jezus 
Christus en gaat daarna in op wat het betekent om te 
leven in een relatie met God. 

ÎTerug naar begin 
 

Voor Wie 
� wie meer te weten wil komen over 

het christelijk geloof  
 

� wie pas christen is geworden  
 

� wie de basis van zijn/haar geloof 
(nog) eens wil doordenken 

  

Vereiste voorkennis 
Geen 
 
 

Cursusdata 2018 
12 avonden – wekelijks 
23 en 30 januari; 6, 13, 20 en 27 
februari; 6, 13, 20 en 27 maart;  
3 en 10 april 2018. 
 
Intro avond: dinsdag, 23 januari 
2018, van 20.00 tot 21.30.  
 
Weekend: vrijdagavond en zaterdag 
16 en 17 maart 2018. 
 
 

Plaats 
KRUISPUNT: Adventskerk,  
Camphuysenstraat  4,  
5615  KS  EINDHOVEN 
 

 
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren 
 
De Alphacursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het 
christelijk geloof. In zo’n twaalf weken tijd maak je kennis met het 
christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus 
start altijd met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar 
een boeiende inleiding over het christelijk geloof. In deze inleiding 
wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. 
Daarna praat je in kleine groepjes door. 
De cursus biedt je de gelegenheid om binnen de context van de 
christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar 
antwoorden op de levensvragen, die je hebt. Je hebt geen 
voorkennis nodig; zo eenvoudig is dat. De cursus begint bij de 
persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op 
wat het betekent om te leven in een relatie met God. 
 
Onderwerpen 

� In wie en wat geloof je? 
� Wie is Jezus? 
� Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? 
� De bijbel lezen: waarom zou je? 
� Bidden: waarom en hoe? 
� Hoe leidt God ons? 
� Wie is de Heilige Geest? 
� Hoe maak ik het beste van mijn leven? 
� Hoe kan ik me verdedigen tegen het kwaad? 
� Geneest God vandaag de dag nog? 
� Hoe zit het met de kerk? 

 
 
 

 

Tijd 
Inloop vanaf 18:45  
We starten om 19:00 met een 
heerlijke maaltijd en eindigen om 
21:30.  
 
 
 
 

Kosten 
Een vrijwillige bijdrage voor de 
maaltijden.  
 
 
 
 
 
 
Info en aanmelding  
  
via website:  
http://www.alpha-cursus.nl/vind-
een-cursus 
  
per e-mail:  
Jan Willem Leibbrandt 
jwleibbrandt@hotmail.com 
 
telefonisch:  
040  - 251 79 44 
 

http://www.alpha-cursus.nl/vind-een-cursus
http://www.alpha-cursus.nl/vind-een-cursus
mailto:jwleibbrandt@hotmail.com
mailto:jwleibbrandt@hotmail.com
mailto:jwleibbrandt@hotmail.com


 

Blauw op het rood 
basiscursus profetische bediening 
 
Streef naar de gaven van de Heilige Geest, maar vooral 
dat u mag profeteren. “Ik zal uitstorten van Mijn Geest 
op alle vlees; en uw zonen en dochters zullen 
profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en 
uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn 
dienaren en dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten en zij zullen profeteren.”  
Handelingen 2:17  
 

ÎTerug naar begin 
 
Voor wie 
Voor degenen die de gereed-schappen 
van Heilige Geest willen leren gebruiken 
en hun relatie met God willen 
versterken.  
 

 

 
Vereiste voorkennis 
Voor deze cursus is enige geestelijke 
stabiliteit gewenst. 
 
 
Cursusdata 2018 
7 maandagavonden: op 11 en 18 
december 2017; 8, 15, 22 en 29 januari 
en 12 februari 2018 
 
 
Plaats 
De BRON,  
Vergadering van Gelovigen  
Elburglaan 51, 5651   
EH  EINDHOVEN  

 
God spreekt vandaag de dag nog steeds. Hij wil niets liever dan een 
goede relatie met Zijn kinderen. Zoals het misschien logisch klinkt 
kan een relatie niet bestaan zonder communicatie. In deze cursus 
gaan we onder leiding van Heilige Geest uitstappen in het 
profetische; ofwel alles wat met het communiceren van en met God 
te maken heeft. Dit allemaal zodat: 
x we steeds meer in onze bestemming gaan wandelen als geliefde 

kinderen van God. 
x onze relatie beter word met onze hemelse Vader, elkaar kunnen  

helpen staan en geloven in onze roeping. 
x te zien wie God ons bedoeld heeft hier op aarde, God en anderen  

te dienen, zodat Zijn naam verheerlijkt word en Jezus 
zichtbaarder wordt in ons en om ons heen. 

 
Leerdoel 
In deze cursus streven we naar de profetische gaven zoals Paulus 
die beschrijft in de eerste Corinthebrief (12–14) en leren we er ook 
in uit te stappen. Je krijgt inzicht in het hoe en waarom God het zo 
heeft bedacht en hoe het profetische tot uiting kwam door de 
eeuwen heen. Je leert woorden, beelden en dromen te ontvangen, te 
toetsen en te verwerken zodat je wat je ontvangt praktisch kan 
toepassen voor jezelf of om een ander te dienen. 
 
Onderwerpen 
x Gods stem door de eeuwen heen. Het belang van profetische 

bediening 
x De werking van de gaven van de Heilige Geest 
x Dromen, Visioenen en het processen en toetsen van datgene wat  

je ontvangt. 
 
 

 
Tijd 
Van 20:00 tot uiterlijk 22:30. In 
verband met de opbouw van de training 
verwachten we dat je (zoveel mogelijk) 
alle avonden (op tijd) aanwezig bent.  
 
 
 
Kosten 
De kosten bedragen € 35 pp; op de 
eerste cursusavond te voldoen. 
 
 
 
Info en aanmelding 
 
via de website 
www.nataniel.nl 
 
per e-mail 
Hans Savert 
hsavert@gmail.com 
 
Hesli Nataniël (docent)  
hesli@nataniel.nl 
 
telefonisch:  
06 123 67 554 

http://www.nataniel.nl/
mailto:hsavert@gmail.com
mailto:hesli@nataniel.nl


 Training Gebedsbediening   
 Deel 2   Moving Mountains 
 

De  discipelen vroegen de Heer Jezus ‘leer ons bidden’. Blijkbaar 
omdat ze zagen, dat Zijn gebed bijzondere dingen uitwerkte. Het 
antwoord van de Heer Jezus heeft diverse principes in zich m.b.t. 
voorbede voor mensen. In deze training gaan we op zoek naar hoe jij 
kunt doen waarvoor God zijn kinderen roept. 
 
De training bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel noemden we ‘climbing mountains, terwijl we het 
tweede deel ‘moving mountains’ als titel meegeven. 
Het tweede deel van deze training bouwt voort op deel 1. Het richt 
zich nog meer op de dienst van het bidden voor bevrijding en 
(innerlijke) genezing. Het is bestemd voor hen die zich aangetrokken 
voelen om dit, in de kracht van de Heilige Geest, te doen. 
De training is een combinatie van theorie en praktijk. 

ÎTerug naar begin 
 
Voor wie 
Voor ieder die het verlangen heeft te 
groeien in de gebedsbediening en/of of 
voorbede in de kracht van de Heilige 
Geest. Deze avonden zijn alleen 
toegankelijk als je ook het eerste deel 
van deze training gevolgd hebt (of 
aantoonbaar elders toegerust bent). 

 

 
Vereiste voorkennis 
De dienst van bevrijding en genezing vraagt 
enige geestelijke stabiliteit. Bij twijfel is 
overleg hierover verstandig en kan van beide 
kanten besloten worden dat het wijzer is (nog) 
af te zien van deelname. 
 
Cursusdata 2018 
7 maandagavonden: 19 en 26 februari, 
12, 19 en 26 maart, 9 en 16 april 2018. 
 
 
Plaats 
De BRON,  
Vergadering van Gelovigen  
Elburglaan 51, 5651   
EH  EINDHOVEN  

 
Leerdoel 
Het leggen de basis voor gebedsbediening. De avonden zijn steeds 
een mix van onderwijs en gebedstijd. 
 
Onderwerpen 
 

1.   Algemene principes: macht en gezag, wetmatige grond,   

binden en ontbinden 

2.   Invloed van generaties en zegen en vloek 

3.   Vrijheid van zonde 

4.   Vrijheid van leugens 

5.   Herstel van emotionele verwonding 

6.   Vrijheid van emotionele gebondenheid 

7. Vrijheid van occulte gebondenheid 

 
Tijd 
Van 20.00 tot uiterlijk 22.30 uur. In 
verband met de opbouw van de training 
verwachten we dat je (zoveel mogelijk) 
alle avonden (op tijd) aanwezig bent. 
 
Kosten 
€ 35 per persoon, te voldoen bij de 
eerste les.  Je ontvangt een map met 
per week hand-outs met ruimte voor 
aantekeningen. 
 
Info en aanmelding 
 
via de website 
www.debroneindhoven.nl/cursussen/ 
 
per e-mail 
Hans Savert: hsavert@gmail.com  
040 - 294 09 38  (informatie) 
 
Ingeborg de Jager: 
iptdejager@gmail.com  
(aanmelden) 
 
 

 
   

http://www.debroneindhoven.nl/cursussen/
mailto:hsavert@gmail.com
mailto:iptdejager@gmail.com


 Verkennen van je ziel  
 
Deze cursus is erop gericht om vanuit een Bijbels 
perspectief te leren omgaan met gevoelens en reacties.  De 
moderne psychologie is veelal gebaseerd op (Grieks) 
rationeel denken, waardoor Bijbelse uitspraken versluierd 
raken. 
 
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van 
mijn hart u welgevallig zijn, O HEER, mijn rots en mijn 
verlosser (Ps. 19: 15).  Letterlijk staat er de ‘weerklank’ van 
mijn hart, zoals snarenspel van een luit of harp (Jes. 14:11; 
Ps. 92:4). Dit resoneren noemt de Joodse psychotherapeut 
Gendlin een dialoog tussen je hoofd en je hart, tussen 
rationeel en intuïtief denken. Je hart is veel meer dan een 
bloedpomp. Het bloed bevat je ziel (Lev 17:11). 
 

ÎTerug naar begin 
 
Voor wie 
x Je wilt jezelf beter leren kennen 
x Je wilt leren denken in een dialoog 

met je hart 
x Je voelt je slachtoffer en je verlangt 

naar herstel van je innerlijk 
x Je wilt op een veilige manier 

zielenpijn leren verwerken 
x Je wilt je pastoraal talent verkennen 

en verder ontwikkelen 
x Je wilt pastoraal leren luisteren 
 

 
  Deze tekening gemaakt door Andrew Mullins (kleinzoon van Jaap Bos)  
  vlak nadat hij in oktober 2012 kankervrij was verklaard. 

 
Vereiste voorkennis 
Veel  kennis is ballast. De praktische 
cursus is ook geschikt voor wie moeite 
heeft met lezen. 
 
 
Cursusdata 2018 
12 wekelijkse lesavonden met  
praktische oefening op donderdag- 
avond vanaf 1 februari 2018. 
 
 
Plaats 
EG De Lichtstad 
De Fontein - Wegedoornlaan 2-b  
Eindhoven 

 
leerdoel 
Innerlijke levensverandering volgens Bijbelse waarden, groeiend naar 
het beeld van Jezus Christus (2 Cor. 3:18), op een steeds verder 
omhooggaande weg, (1 Cor. 12:31; 1 Cor. 13: 4-7). 
 
 
Onderwerpen deel 1 
1. Stromen van Levend Water 
2. Onderscheiden van geesten 
3. Slachtoffergedrag en ruimte maken 
4.    Ontferming en een brandend hart 
5.    Symboliseren als handvat 
6.    Bedanken en Zegenen 
 
Onderwerpen deel 2 
7.    De kracht van luisteren 
8.    Angst en geloofsvertrouwen 
9. Exploreren, bevragen 
10. Vier temperamenten (Mat 13: 1-23) 
11.  Focussen op herstel 
12. Berouwen en vergeven 
 
 

 
Tijd 
Inloop vanaf 19.45 met koffie en thee. 
We starten om 20.00 en stoppen om 
22:00. 
 
 
 
Kosten 
€ 10,- voor de syllabus plus 
hand-outs 
 
 
 
 
 
 
Info en aanmelding 
 
per e-mail 
Jaap Bos 
bos1939@hotmail.com 
bos1939@gmail.com 
 
telefonisch 
06 - 20 36 16 47 
 

mailto:bos1939@hotmail.com
mailto:bos1939@gmail.com


EHBS: Eerste Hulp Bij Schulden   
 
Deze cursus  -die doorlopend is gedurende het hele jaar-  
is bedoeld voor diaconaal werkers, die willen leren om 
financiële hulpvragen te beoordelen, intake te doen voor 
de voedselbank, of cliënten de weg willen wijzen bij 
problematische schulden en cliënten te begeleiden 
tijdens het gehele saneringsproces. 
 
De cursus is ook geschikt voor mensen die problematische 
schulden hebben en die daarbij verdwaald zijn geraakt in de 
bureaucratische chaos van de sociale zekerheid, aanvullende 
inkomensvoorzieningen, de stapeling van invorderings-
maatregelen van schuldeisers, wachtlijsten van de 
schulddienstverlening etc. 
 

ÎTerug naar begin 
 
Voor wie 
De cursus is bedoeld voor diaconale 
vrijwilligers, die eerste hulp willen 
verlenen aan schuldenaren en  hen 
willen begeleiden in het bureaucratisch 
proces van een schuldsanering. 
 
Incidenteel zijn ook schuldenaren zelf 
welkom. 
 

 
 

 
Vereiste voorkennis 
Affiniteit met schuldhulpverlening. 
 
 
Cursusdata 2018 
Wekelijks op donderdagochtend vanaf  
4 januari 2018. Je kunt elk moment 
instappen. 
 
 
Plaats 
EG De Lichtstad 
De Fontein - Wegedoornlaan 2-b  
Eindhoven 

 
leerdoel 
Inzicht in de beginselen van het schuldenrecht, het procesrecht en de 
sociale zekerheid.  Vanuit die principes praktische hulp bieden. 
Gebruik maken van een crisis om destructief slachtoffergedrag om te 
buigen naar een herstel van eigenwaarde. 
 
Onderwerpen  
1. Intake door een EHBS-er,  onder supervisie  

 
2. Intake voor de voedselbank 

 
3. De crisis als hefboom 

 
4. Bewind voering en budgetbeheer  

 
5. Budgetbegeleiding 

 
6. Principes van het schuldenrecht 

 
7. Burgerlijk procesrecht 

 
8. Strafprocesrecht 

 
9. Invorderingsrecht  

 
10. Sociale zekerheid 

 
11. Saneringsrecht van schulden 

 
12. Verkorte saneringsperiode 

 
13. Vermijding van fraude 

 
14. Afkopen van schulden (losprijs, bailout) 

 
Tijd 
We beginnen om 09.30 en stoppen  
om 11:30.  
 
 
 
Kosten 
€ 10,- voor de syllabus 
 
 
 
 
 
 
Info en aanmelding 
 
per e-mail 
Jaap Bos 
bos1939@hotmail.com 
bos1939@gmail.com 
 
 
telefonisch 
06 - 20 36 16 47 
 

 

mailto:bos1939@hotmail.com
mailto:bos1939@gmail.com


Cleansing Stream basiscursus 
 
 
De Cleansing Stream basiscursus is een laag-drempelige 
discipelschapscursus. 
 
Is deze cursus iets voor jou? Misschien herken je jezelf in één van de 
volgende situaties. Je bent ooit tot geloof gekomen, kort, lang of al 
heel lang geleden; je wilt totale vernieuwing, herstel en daar waar 
nodig een doorbraak. Je wilt Jezus en de Vader volgen in alle facetten 
van je leven, maar je blijft ”hangen”. Waar zit de wortel? Wat zijn de 
blokkades? Waar moet je ”hervormd worden” in je denken? In de 
basiscursus krijg je handvatten die je echt kunnen helpen! Het is 
prachtig en erg bemoedigend om te horen wat deze cursus met de 
deelnemers doet. Wil je meer weten, neem dan even een kijkje op de 
website www.cleansingstream.nl of schiet iemand van het 
onderstaand team aan. En informeer eens bij je medebroer of -zus die 
al een keer heeft meegedaan. 
 

ÎTerug naar begin 
 
Voor wie 
De cursus is bedoeld voor zowel jong 
gelovigen als gelovigen die al langer op 
de weg zijn. Het is gericht op mensen 
die geestelijk willen groeien en hun 
geloof praktisch willen maken. Ook is 
deze cursus geschikt voor mensen die 
merken een blokkade te hebben in 
geestelijke groei of mensen die moeite 
hebben de liefde van God in hun hart te 
ervaren. 
 
Cleansing Stream vraagt elke cursist 
toestemming te vragen aan de leiding 
van de plaatselijke gemeente. 
 

  
Vereiste voorkennis 
Geen. 
 
 
Cursusdata 2018 
4 zaterdagochtenden:  
10 feb, 3 maart, 7 april en 5 mei 2018. 
Terugkomavonden om na te praten over 
het onderwijs: 22 februari, 22 maart, 26 
april en 24 mei 2018. 
Retraite: 1 en 2 juni (Kroeze Danne, 
Ambt Delden) 
 
 
Plaats 
de BRON, Vergadering van gelovigen 
Elburglaan 51,  
5651  EH  EINDHOVEN 
 

 
 
Les 1:  Wandelen in de Geest 
 
Les 2:  Toewijding aan God van: materiële zaken, relaties, zichzelf 
 
Les 3:  Leren bewust om te gaan met wat je zegt: (opbouwend of  
           afbrekend) 
 
Les 4:  Afrekenen met zonden en zondige patronen. Leren staan  
           in je autoriteit als Christen 
 
 
Retraite: Op de retraite wordt gesproken over en gebeden voor 
herstel en eventueel bevrijding m.b.t. de  gebieden: 

a. trots 
b. afwijzing 
c. schuld, schaamte veroordeling 
d. misbruik (emotioneel, geestelijk, lichamelijk) 
e. seksuele reinheid 
f. angst en controle 
g. dood (somberheid, depressie, geestelijke  

         dorheid etc.) 
h. goddeloze verbonden (o.a. occultisme) 

 

 
Tijd 
zaterdagochtend: 09.30 : koffie/ thee 
inloop; start 10.00 tot 12.30  
donderdagavond:  20.00 tot 22.00  
 
 
Kosten 
Kosten van de cursus incl. werkmap en 
audio downloads: € 108,--/pp 
Kosten van het retraite weekend incl. 
overnachting:  €  104,--/pp 
 
 
Info en aanmelding 
http://www.cleansingstream.nl 
cleansingstream-
eindhoven@debroneinshoven.nl 
 
per e-mail 
hezlee@gmail.com 
 
telefonisch 
06 - 12 36 75 54 
 

 



Een leven dat zin heeft 
 
Deze cursus is een mooi vervolg op Alpha, maar iedereen die wil 
groeien in het volgen van Jezus, is van harte welkom! Het leven met 
Hem is de moeite waard. Hij maakt je een nieuw mens. 
In 9 woensdagavonden gaan we aan de hand van de brief van Paulus 
aan de Filippenzen nadenken over een leven dat de moeite waard is. 
 
Elke avond beginnen we met een kop koffie. Daarna luisteren we 
naar een inleiding over het onderwerp. We ontspannen even met 
een kop koffie (thee kan ook). Daarna spreken we in kleinere 
groepen na over het onderwerp van die avond: wat herkennen we 
en hoe kunnen we dat in praktijk brengen? We sluiten af met 
gezamenlijk gebed. 
 

ÎTerug naar begin 
 
Voor wie 
Voor beginnende gelovigen die willen 
groeien in een nieuw leven als christen. 
Daarnaast zijn al verder gevorderde 
gelovigen ook van harte welkom. 
 

  
Vereiste voorkennis 
Geen. 
 
 
Cursusdata 2018 
9 woensdagavonden: 21 en 28 februari, 
7, 14 en 21 maart, 4, 11, 18 en 25 april 
en 2 mei (reserve) 2018. 
 
 
Plaats 
de BRON, Vergadering van gelovigen 
Elburglaan 51,  
5651  EH  EINDHOVEN 
 

 
 
Onderwerpen 
 
Les 1:  Een nieuw hart 
 
Les 2:  Een nieuw doel 
 
Les 3:  Een nieuwe houding 
 
Les 4:  Nieuwe verantwoordelijkheden 
 
Les 5:  Nieuwe vriendschappen 
 
Les 6:  Nieuw zelfvertrouwen 
 
Les 7:  Nieuwe ambities 
 
Les 8:  Nieuwe bronnen 
 
Les 9:  Nieuwe vrijgevigheid 
 

 
Tijd 
19.45 uur: koffie/ thee; start 20.00 tot 
21.45 uur 
 
 
Kosten 
werkboekje en print-outs:  € 10 
 
 
Info en aanmelding 
www.debroneindhoven.nl 
 
per e-mail 
pieterkramer@hotmail.com 
jaap@fijnvandraat.org 
 
telefonisch 
Pieter Kramer: 06  -  22 07 12 75 
Jaap Fijnvandraat: 06  -  10 93 24 16 
 

 

 

 

  



Vertellen in wie je gelooft   
 
Je hebt een leuk contact met anderen op je werk, met je buren of met 
ouders op de school van je kinderen. Je hebt een goede band met je 
familie of je krijgt leuk contact tijdens de vakantie met anderen. Zij 
merken op dat jij in God gelooft en naar de kerk gaat en stellen jou 
vragen. Of je wilt zelf wat vertellen in Wie jij gelooft en waarom. Hoe 
ga je dan het gesprek aan en wat vertel je? Dat kan best lastig zijn, 
toch? 
 

ÎTerug naar begin 
 
Voor wie 
Voor iedereen: jong en oud gelovigen. 
 

 

 
Vereiste voorkennis 
Geen, alleen een diep verlangen om de 
blijde boodschap door te geven. 
 
 
Cursusdata 2018 
4 donderdagavonden; 15 februari, 1, 15 
en 29 maart 2018 
 
 
Plaats 
de BRON, Vergadering van gelovigen 
Elburglaan 51,  
5651  EH  EINDHOVEN 
 

 
leerdoel 
Hoe vertel ik nu het goede nieuws op een ongedwongen manier aan 
de ander? Hoe doe ik dat zonder in de stress te schieten? In vier 
avonden gaan we samen op zoek naar antwoorden. Wat kunnen we 
van elkaar leren en natuurlijk vanuit de Bijbel? 
Heb je al concrete vragen, geef die alvast door, dan kunnen we er op 
de cursus op in gaan. 
 
 
Onderwerpen 

 
1. Wij (jij en ik) als getuige   
 wat geloof ik en wat zou ik kunnen vertellen? 
 
2. Zij - de ander (buren, vrienden, collega’s, …)   
 hoe denken zij misschien? Hoe begin ik het gesprek? 
 
3. Wat - het evangelie   
 wat is het evangelie en hoe vertel je dat? 
 
4. Hoe - do’s en don’ts   
 na drie avonden terugkijken, samenvatten en wat jij 

belangrijk vindt. 
 

 
Tijd 
We starten om 20.00 en we stoppen om 
22.00 uur. 
 
 
Kosten 
€ 10,00  per persoon (materiaalkosten) 
 
 
Info en aanmelding 
www.debroneindhoven.nl 
 
 
per e-mail 
jaap.noorlander@gmail.com 
julian_99@hetnet.nl 
 
telefonisch 
Jaap: 06  -  20 27 68 76 
Julian: 06  -  21 88 71 32 
 
 

 

 


